Persbericht
Nieuw boek over Tweede Wereldoorlog:
764 Dagen — Herinneringen van een dwangarbeider

764 Dagen was Chris Lenstra van huis: van 24 juni 1943 tot en met 25 juli 1945. En dat
zeer tegen zijn zin. Maar hij moest, want hij werd door de Duitse bezetter gedwongen
zich aan te melden voor de arbeidsinzet. Doordat veel Duitsers waren opgeroepen voor
de oorlog, ontstond een groot tekort aan arbeidskrachten in Duitsland. Uiteindelijk
werden daarom maar liefst een half miljoen Nederlanders gedwongen als
dwangarbeider korte of langere tijd in Duitsland te werken. Tienduizenden van hen
overleefden dit helaas niet onder andere als gevolg van bombardementen, honger, ziekte en ontberingen.
Chris Lenstra overleefde het wel en kan er met zijn 94 jaar nog steeds over vertellen.

Eerste oorlogsdagboek op 15-jarige leeftijd begonnen

Als 15-jarige begon hij in september 1939 zijn eerste oorlogsdagboek toen de dreiging van de Tweede
Wereldoorlog reéel werd. Toen hij in juni 1943 werd opgeroepen voor de arbeidsinzet kon hij onderduiken
maar was bang voor de risico’s voor het onderduikgezin en zijn eigen familie. Dus vertrok hij 24 juni 1943 op
18-jarige leeftijd vanuit Kwadijk naar Duitsland. Hij moest werken in fabrieken in Berlijn en Neder-Silezié (na
de oorlog zuidwest Polen) en beschrijft deze tijd als de zwaarste van zijn leven. Tientallen bombardementen,
honger, verlangen naar huis, kou en het verlies van vrienden werden hem niet bespaard. Daartegenover
stonden vriendschappen met andere dwangarbeiders, onder andere uit Amsterdam, Amstelveen, Haarlem,
Apeldoorn, Den Haag en vele andere Nederlandse plaatsen en uit landen als Belgi€, Tsjecho-Slowakije en
Frankrijk. Verder waren er zijn verboden contacten met joden, ook uit Nederland, onder andere van het
zogenoemde Philips-Kommando.

Uniek document

Chris Lenstra heeft ook in Duitsland een dagboek bijgehouden. Daarin heeft hij verslag gedaan van zijn
dagelijks leven, het werken in de fabrieken en zijn gevoelens. Het is een uniek document. Ook van zijn barre
terugreis van circa 1200 kilometer heeft hij verslag gedaan.

Zijn dochter Margreet Lenstra heeft op zijn verzoek op basis van zijn oorlogsdagboeken zijn herinneringen
beschreven in het boek 764 Dagen — Herinneringen van een dwangarbeider dat deze maand bij Amsterdam
Publishers verschijnt en is geillustreerd met ruim zestig afbeeldingen. Want Chris Lenstra is van mening dat
ook de arbeidsinzet deel uit maakt van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en daarom niet vergeten
mag worden.

764 Dagen indringend verhaal

764 Dagen is een indringend verhaal geworden waarin alle facetten van het gedwongen verblijf van haar
vader in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog alsmede zijn loodzware terugreis aan de orde komen. In
het Nawoord komen de contacten die haar vader na de oorlog met verschillende mensen uit die tijd heeft
onderhouden, aan bod. Verder is in het Nawoord aandacht voor het bezoek van Chris Lenstra aan Neder-
Silezié in 1989 en de reis van dochter die zij in 2016 naar die regio maakte in het kader van het boek waar zij
ruim twee jaar aan heeft gewerkt.

Boek voor burgemeester

Het boek wordt woensdag 31 oktober gepresenteerd in het Waterlands Archief, Wielingenstraat 75 te
Purmerend waar burgemeester Lieke Sievers van gemeente Edam-Volendam het boek in ontvangst zal nemen.
De presentatie begint om 14.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Het boek wordt uitgegeven als
paperback (€ 19,99) en e-book (€ 5,99). Zie voor verdere informatie (onder andere citaten uit het boek)
www.764dagen.nl.

Meegezonden afbeelding: Omslag 764 Dagen — Herinneringen van een dwangarbeider
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